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Orgelspel 'Dialogue de Flûtes' Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Welkom door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaarsen  

(gemeente gaat staan)  
Lied 121: 1 en 2 

￼  
121:2 Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

Votum en Groet 
voorganger: 	 Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen: 	 	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
voorganger: 	 die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen: 	 	 EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
voorganger: 	 Genade zij u en vrede van God de Vader en van 
	 	 	 Christus Jezus onze Heer, 
allen: 	 	 Amen.	 	         	   

￼2



Lied 121: 4 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

(gemeente gaat zitten)  

Romeinen 12: 9, 16-21 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 
toegedaan. 

16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. 
Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, 
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, 
geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal 
vergelden.’ 20 En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan 
te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende 
kolen op zijn hoofd.’ 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

Verootmoediging 
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Lied 1010: 1, 3 en 4 

￼  

1010:3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

1010:4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Gebed voor de opening van de Schrift 

￼4



Schriftlezing: Genesis 50: 15-26 
15 Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: 
Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, 
vergelden. 16 Daarom geboden zij Jozef [te zeggen]: Uw vader heeft voor zijn 
dood geboden: 17 Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergeef toch de 
overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. 
Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. 
Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. 
18 Daarna kwamen ook zijn broers zelf. Zij vielen voor hem neer en zeiden: 
Zie, wij zullen u tot knechten zijn. 19 Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet 
bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? 20 Jullie weliswaar, jullie 
hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te 
doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. 21 Nu dan, 
wees niet bevreesd! Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo 
troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. 
22 Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader; Jozef leefde 
honderdtien jaar. 23 Jozef zag van Efraïm de derde generatie; ook werden de 
zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. 
24 En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie 
omzien en jullie uit dit land laten opgaan naar het land dat Hij gezworen heeft 
aan Abraham, Izak en Jakob. 25 En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal 
zeker naar jullie omzien; en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier doen 
opgaan. 26 En Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud was; ze balsemden hem 
en men legde hem in een kist in Egypte. 
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Lied 80: 1, 6 en 7 

￼  
80:6 Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U vertedert, 
geef op uw eigen planting acht 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 

80:7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd 
prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

Prediking 

Orgelspel Magnificat intonazioni: Ottavo Tuono, Girolamo Diruta (1546-1624) 
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Lied 645: 1, 2, 3 en 6 

￼  

645:2 Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood teniet 
in de nieuwe morgen. 

645:3 Als een ster zal Hij 
boven ons hoofd stralen, 
ja, Hij maakt ons vrij 
uit het doodsgeding, 
uit de wisseling 
van de lotgevallen. 

645:6 Daarom, zing Hem toe! 
Hij is onze Heiland. 
Word zijn lof niet moe! 
God is opgestaan 
om de hand te slaan 
aan de oude vijand. 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader  

Collecte  
De eerste collecte is bestemd voor de Kerk in Actie: Noodhulp 
de tweede collecte voor de eigen gemeente. Bij de deur wordt 
gecollecteerd voor het jeugdwerk.  

￼7



Lied 755 

￼  

755:2 O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

Zegen, gezongen Amen 

￼  

Orgelspel "Deus creator omnium" Hieronymus Praetorius (1560-1629) 

Ontmoeting in Ons Centrum met koffie en thee
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